
samen lezen: herfstpret
Mollie Mol is blij! Het is herfst, zijn 
lievelingsseizoen. Met alle mooie 
kleuren blaadjes aan de bomen en 
die lekkere grote plassen om in te 
spetteren... Daarom heeft hij met 
zijn allerbeste moestuinvriendjes 
afgesproken om vandaag lekker 
buiten te spelen tussen de grote 
pompoenen.

“Kom je ook meespelen in de grote 
plassen?”, roept Do Duizendpoot 
die met haar paraplu in de plassen 
aan het spelen is. Mollie Mol 
kan niet wachten! Hij klimt met 
zijn gele regenlaarsjes via het 
laddertje op de grote pompoen 
naast de plas. Eenmaal op de 
pompoen geklommen maakt hij 
een grote sprong en plonst hij in 
de plas, “Bommetje!!!” Siem en 
Mollie lachen en spetteren erop 
los!
Vanuit de spetter-spater-plas 
zien Mollie en Do opeens hun 
andere vriendjes in de lucht. 
Liv Lieveheersbeestje en Do 

Duizendpoot zweven door de 
pompoenwereld als vogels, het ziet 
er magisch uit. Met zelfgemaakte 
vleugels van herfstbladeren leert 
Liv Lieveheerstbeestje aan Siem 
Slak hoe hij moet vliegen. “Goedzo! 
En nu fladderen met die vleugels”, 
roept Liv Lieveheersbeestje naar 
Siem. Siem kijkt zijn ogen uit, hij 
heeft nog nooit gevlogen. 

Wauw, dat ziet er leuk uit! Ook 
Mollie Mol en Do Duizendpoot 
willen wel vliegen... Maar hoe dan? 
Ze hebben geen vleugels. 
Dan roept Do opeens “Ik heb 
een idee! Kom, we gaan naar de 
Pompoenglijbaan” De vriendjes 
rennen naar de glijbaan op de 
allergrootste pompoen en glijden 
met hun natte lichaampjes 
zo, hopla, de lucht in. Samen 
zweven ze met hun paraplu door 
het landschap van prachtige 
pompoenen. “Joehoeee”, roept 
Mollie Mol, “Dit is nog leuker dan 
bommetjes in de grote plassen!”
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