


samen lezen: warme wortelsoep
Joepie! Er ligt ijs! De 
Moestuinvriendjes gaan lekker 
schaatsen! Als Do Duizendpoot 
haar duizend schaatsjes 
heeft aangetrokken, zijn de 
Moestuinvriendjes klaar om het ijs op 
te gaan. 

De ijspret kan beginnen! Siem Slak 
springt achterop bij Mollie Mol op de 
slee. Hij heeft geen pootjes om mee 
te schaatsen. Op de ijsbaan doet Liv 
Lieveheersbeestje vanuit het niets... 
hoeplaaa...een pirouette in de lucht.  
“Wauwie!“, roept Siem Slak vanaf de 
slee, “Je lijkt wel een ballerina!“

Honderd rondjes schaatsen later, 
hebben de Moestuinvriendjes het 
best wel koud gekregen. En ook 
hebben ze TREK! Hun buikjes zeggen: 
“Roarwwwww, roarwwww“. Gelukkig 
staat er een soepkraam naast de 
ijsbaan, met gezellige lampjes en 
lekkere warme wortelsoep: Soep & 
Zopie. 

Alle vriendjes krijgen een grote beker 
met warme soep, yum! Als Mollie Mol 
zijn eerste slok neemt, zegt hij: “Ik 
ben dol op schaatsen, maar nóg meer 
op warme wortelsoep! Yummieee!” 
De Moestuinvriendjes moeten lachen 
en roepen in koor: “Wij zijn ook dol op 
wortelsoep!” 

do duizendpoot &  

duizend schaatjes

Kom! Wij gaan 
nu ook lekker 
smullen! Net als de 
Moestuinvriendjes.


